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Waarover moeten we nu nog schrijven — de tweede lockdown is begonnen en
voor de volgende zes weken moeten we ons aan meer verstrengde richtlijnen
houden. Alles daarna weer loslaten voor de Kerst- en Eindejaarsboodschap-
pen en voor je het weet zitten we met een nieuwe opflakkering in het voorjaar
2021 — en dan hebben we het jaar rondgemaakt.

Een jaar met veel emoties en weinig uitlaatkleppen om daarmee om te gaan.
In dat verband las ik onlangs een mooi stukje — het staat wat verder in deze
Kijker en brengt misschien een beetje troost en sterkte. Maar wat ons vaak
het meeste troost brengt — eens samen komen, iets samen doen, eens bijpra-
ten, eens lachen of huilen — is amper meer mogelijk. Ik heb ook geen alterna-
tief hoor maar het blijven toch drastische maatregelen in afwachting van het
vaccin.

Met onze KWB blijven we proberen jullie te boeien door een aantal zaken in
de buitenlucht in te plannen. Jammer genoeg moeten we ook die — o.a. de
griezeltocht — uitstellen tot betere tijden.

Binnenkort mag je je wijkmeester aan de deur verwachten voor de hernieu-
wing van het lidgeld. Niet gemakkelijk in tijden van weinig aanbod van acti-
viteiten maar KWB is toch meer dan activiteiten alleen.

Je hoort erbij

Ondanks het beperkter aanbod in dit bewogen jaar behoor je als KWB’er nog
steeds tot een vriendengroep, een grote vereniging die staat voor een warme
samenleving en inspeelt op de noden ervan. Je hoort erbij. En contact, daar
hebben we toch allemaal nood aan?

KWB biedt bij hernieuwing van het lidmaatschap, een activiteitenbon van 5 €
voor elk KWB-gezin - die vind je in de Raak van januari. Daarnaast krijgt elk
KWB Bazel gezin nog eens een bon van 10€ bij hernieuwing. Je kon er alles
over lezen in de Kijker van oktober — ook te vinden op onze website
KWBBazel.be.

We mogen bij dit alles niet vergeten dat we nog een verjaardag te vieren heb-
ben: KWB Bazel bestaat dit jaar namelijk 70 jaar! Normaal hadden we dat
gevierd met een grootse comedyshow in september en een knaller van een
ledenfeest in November. Dat kan niet doorgaan — jullie weten waarom.

Maar we zouden KWB Bazel niet zijn als we daar niet iets vonden: hopelijk
hebben jullie ondertussen allemaal je Aperitiefkabas besteld. Daarin zit al het
nodige materiaal om samen — in je eigen bubbel of via Praatbox met verschil-
lende KWB vrienden - te toasten op 70jaar KWB Bazel.

Op de gezondheid van KWB Bazel! Schol!
...wees wijs, schep moed, hou vol!



Daar ga je weer

Wees bang, wees boos, wees radeloos,
gerustgesteld of treurig
Wees opgeruimd en goedgeluimd
of ronduit sikkeneurig.

Wees zuur, wees zoet, een ramp of goed
in luisteren of praten.
Wees luid, wees stil, wees wat je wil,
Gevoelig of gelaten.

Wees scherp en vief, wees lui, actief,
bedaard of horendol.
Wees koel of woke, maar hoe dan ook:
wees wijs, schep moed, hou vol.

©Stijn De Paepe

Agenda

Za 31 oktober Griezelwandeling (uitgesteld tot later deze winter)
Za 12 november  Ledenfeest=» Aperitiefkabas
Za 12 december  Kersthappening (uitgesteld)

Nieuws uit de vereniging
Afscheid Jan De Lamper als wijkmeester

Er is sterke Jan Jambon (die nu af en toe wel een zwak momentje heeft...),
Jan zonder Vrees, Jan Spier en wij hebben onze Jan. Jan Lawijt alias Jan De
Lamper. Na vele jaren als actieve wijkmeester van de Hoogstraat en omstre-
ken stopt Jan daarmee. De decibels tijdens de vergaderingen zullen misschien
wat minder zijn maar dat belet niet dat we Jan gaan missen om zijn innemen-
de aanwezigheid en zijn sterke helpende schouders bij KWB activiteiten.

Beste Jan, het ga je goed en dank om wijkmeester te zijn de afgelopen jaren
en hopelijk kunnen we je als KWB-er nog vaak ontmoeten op een of andere
activiteit al dan niet met een “D”-moment!



Verjaardag wijkmeester Paul Van De Water

Het is niet de gewoonte om in de Kijker stil te staan bij verjaardagen. Voor
één keer maken we een uitzondering. Onze wijkmeester met de meeste jaren
dienst, Paul Van De Water is 87 jaar geworden. Onlangs kwam ik hem nog
tegen op de Boerenmarkt, een fiere mooie vriendelijke mens op wandel met
zijn Lea, altijd aangenaam om een praatje mee te houden.

Paul van ganser harte proficiat en nog vele jaren!!!

Berichten uit het buitenland

Het is al een jaar geleden dat in onze mooie kerk het optreden “Eilander” van
Philippe Robrecht en zijn Ierse vrienden is doorgegaan. Velen vonden het
toen zoals ik een magische avond. Zoals voor zovelen zijn het ook voor ar-
tiesten harde tijden, optredens vallen weg, muzikale projecten worden uitge-
steld... Alle hulp is welkom. Typ in de zoekbalk op YouTube even “Philippe
Robrecht November” in en luister naar het prachtige nieuwe nummer uit de gloed-
nieuwe CD “2020” (20 nummers). Wie interesse heeft in een exemplaar van deze CD
(20 Euro) kan op het volgende adres terecht voor meer informatie:
philliperobrecht@gmail.com. De CD wordt thuis geleverd.
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31 oktober :Griezelwandeling (uitgesteld tot later deze winter)

We moeten niet meer herhalen dat het bijzondere tijden zijn ... we hadden
gehoopt dat men “het” voldoende onder controle zou krijgen om op 31/10
nog eens een leuke activiteit, een griezeltocht, te doen. Zo'n activiteit die je
gerust binnen jouw “bubbel” kan doen, maar die je toch de mogelijkheid
geeft om ervoor en/of erna nog eens een babbel te doen met anderen bij een
pintje. Een inter-bubbel-babbel, zeg maar.

Maar “het” heeft zich voorlopig nog niet laten temmen en houdt ons genade-
loos thuis gekluisterd. Alhoewel deze activiteit perfect zou kunnen doorgaan
omdat iedereen toch de uitstap zou maken binnen zijn kleine groepje, hebben
we ervoor gekozen om het uit te stellen tot het sociale errond ook mogelijk is.
Misschien duurt dat nog een maand, misschien zelfs meer, maar we mogen
en willen hopen dat we het tijdens de donkere maanden toch nog kunnen la-
ten doorgaan. Hou dus onze website en/of de Kijker in het oog, want daar ga
je te weten komen wanneer we gaan griezelen. Voorlopig wint het virus de
griezelprijs ...

Hou het intussen veilig en gezond en tot binnenkort.

70 jaar KWB Bazel: virtueel ledenfeest in je eigen bubbel(s) ...
21/11/2020

Programma:

14-16 uur: je kan je bestelde Aperitiefkabas komen athalen in de kerk
(we vragen om de coronaregels te respecteren en zeker niet te blijven
plakken).

16-17 uur: indien je dit aangaf wordt je Kabas thuis geleverd.

17-18 uur: surf naar www.kwbbazel.be en kijk naar ons verjaardagsfilm-
pje

18 uur: pak je Aperitiefkabas uit (pas op, da’s veel werk!)

18.30 -19.30: log in op onze praatbox en hef samen met ons het glas (zie
hieronder).

19.30: feestmaaltijd, zelf te voorzien.

Vanaf 22 uur mag er uiteraard gedanst worden.

Stuur ons gerust een foto of filmpje van je eigen ledenfeest!



Nog geen Kabas besteld?

Dit kan nog tot 12 november. Later kan echt niet.

Stuur een mail naar info@kwbbazel.be, geef aan of je kiest voor athalen of
leveren en schrijf 5 Euro over op de rekening: BE62 7835 5034 0661. Een

tweede Kabas aan kostprijs kost je 30,- Euro. Kijk nog eens in je vorige Kij-
ker!

Hoe geraak ik in die praatbox?

Ga naar www.praatbox.be (bij voorkeur gebruik je Google Chrome)
Vul de drie wachtwoorden in: “kwbbazel70”, “bazel”, “kaars”. Als volgt:

Naam van je Praatbox kwbbazel70

Locatie van je Praatbox bazel

Willekeurig woord €ELS

Klik op de groene knop “Start de Praatbox™:

Geef toestemming om je microfoon en eventueel camera te mogen gebruiken.
Leg je haar goed en hopla ...
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Er komt ook nog een filmpje op onze website om samen met jullie te klinken
schol alvast



Een soepje smaakt altijd

Zelfs de kooklessen heeft Corona ons afgepakt! Maar gelukkig hebben we
een heel lange geschiedenis met honderden recepten waar we naar terug kun-
nen grijpen. Meer dan 20 jaar geleden leerde Ludo Maris ons deze ongeloof-
lijk lekkere soep maken. Het waren altijd weer blije gezichten wanneer de
geur van de appels gemengd met de zachte curry de keuken vulde. Probeer
maar ... succes verzekerd!

Mulligatowny (Indische appelsoep)

Ingrediénten:

4 appels(Jona Gold)
2 uien,

boter

curry-poeder

1 kipfilet

3 Itr kippenbouillon
maiszetmail

8 tomaten

rijst

2 dl room

zout

suiker (facultatief)

Snijd de appel in dobbelsteentjes en stoof dit samen met de grof gesneden ui
in wat boter tot het geheel glazig wordt( niet bruinen).

Bestrooi met curry-poeder en bevochtig met kippenbouillon.

Aan de kook brengen met zout en eventueel wat suiker(geen peper).
Gekookte kip en wat lichtjes voorgekookte rijst toevoegen .

Op het einde de room toevoegen.

Deze soep kan desgewenst gemixt worden na het binden, in dit geval wat
blokjes appel pocheren en apart houden om als garnituur toe te voegen samen
met de stukjes tomaat (gemonteerd en ontpit) en enkele stukjes kip.



Imagine
all the people
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