
KI
JK

ER
 4

56
 

Ju
ni

 2
02

3 



Kijker nr 456 - Juni 2023 
  
In een tijdspanne van 14 dagen 2 keer met de KWB naar de “Koekestad”, het 
moet toch zijn dat er daar veel lekkers te ontdekken is.  
Na het bezoek aan Red Star Line was er op 6 mei onze jaarlijkse lentewandeling, 
dit jaar een originele wandeling in een multiculturele grootstad met een beetje 
verrassend een passage langs veel groene parken en pleintjes. Verslag zie verder 
in deze kijker.  
 
Voor we in grote vakantie gaan steken we in de maand juni nog een tandje bij 
met het organiseren van 2 niet te missen activiteiten.  
Op 17 juni in samenwerking met Femma de garageverkoop en op 24 juni gaat 
KWB Bazel met de bus naar het buitenland naar een van de oudste steden van 
Nederland Maastricht.  
Voor wie thuisblijft en toch nog wat contacten met KWB wil behouden is er  
tijdens juli en august elke week op donderdagavond een fietstochtje aan een  
gezapig tempo langs mooie wegen en paadjes in de omgeving van Bazel.  
 
Een tip voor een gratis bezoek aan een leuke tentoonstelling in juni “de Zonda-
gen van het museum” in de heemkundige kring, telkens tussen 14u00 en 18u00. 
Oude gebruiksvoorwerpen, manuscripten, foto’s, kledij… worden van de zolder 
en uit de archiefkasten gehaald en uitzonderlijk tentoongesteld. 
Al sinds enige tijd vergaderen de wijkmeesters (m/v) maandelijks in het cafeetje 
van de kring “In de drij klakken”. Voor wie daar nog nooit geweest is, een gele-
genheid om een goede pint te drinken in het gezelligste cafeetje van Bazel. 
  
Afgelopen week zijn we met een paar KWB-ers op voorwacht geweest naar  
Bohan, de plaats waar we op KWB-weekend gaan in oktober. Er is nog veel 
plaats dus twijfel niet om jullie in te schrijven; het is een fantastische plek en er 
zal veel te beleven zijn!  
 
We wensen iedereen zowel de thuisblijvers als de reizigers deugddoende vakan-
tiedagen en we hopen jullie toch eens te ontmoeten op een “fiets”- donderdag-
avond of tijdens Bazel Parkt 2023 op 25&26 augustus. Net als jullie zijn wij 
even benieuwd hoe het “nieuwe” Kasteelpark er dan zal uitzien. 



Agenda 

 

De Lentewandeling zaterdag 6 mei 

 
Om 9u30 gingen we met 16 KWB-wandelaars richting waterbus in Kruibeke, die 
een twintig minuten later halt hield aan het oudste bewaarde gebouw van Ant-
werpen: Het Steen.  
Deze middeleeuwse vestingtoren was ooit een fort en een gevangenis maar in 
2023 dus ook de start van de lentewandeling van KWB Bazel. 
Na het passeren van het stadhuis en het zien van een rij aanschuivende bruidspa-
ren begonnen we toch al een beetje koffie-dorst te krijgen. 

17 juni Garageverkoop   

24 juni De busreis naar het zuiden 

6 oktober Familieweekend in Bohan 

21 oktober Comedy optreden Thomas Smith in de Sint Petruskerk 

Juli/augustus elke donderdagavond  fietsen of wandelen  



Den Engel, een historisch café waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 14 de 
eeuw, was onze eerste stop. En ja het is altijd wel ergens in de wereld al 
namiddag, dus een “duveltje” in “Den Engel” dat kan je dan tegenkomen hè. 
Onze tweede stop was in een echt bruincafé, in de buurt van het MAS en de Lon-
debrug oep’t Eilandje: café ’T Licht der Dokken. 
Boterhammetjes, fruit, en een goeie Stella, meer moest dat niet zijn! (Bedankt aan 

zij die hun lunchpakket gedeeld hebben hé) 
“In Den Boer van Tienen”, het meest iconische café in Antwerpen op het  
Mechelseplein in de buurt van de voormalige studio Herman Teirlinck en planten-
tuin Den Botaniek….spreekt voor zich dat we hier niet voorbij konden…dus dit 
werd onze voorlaatste stop. 

Onze wandeltocht eindigt in ’t Chauf-
feurken, een pittoresk café gelegen aan 
de voetgangerstunnel en niet zo ver van 
de halte van de waterbus. 
Dit historisch café is naar verluid ge-
noemd naar de “chauffeurs” die vroeger 
de koetsen van de gegoede burgers van 
Antwerpen bestuurden. 



De dag van vandaag beter gekend onder een ambiance-café waar de jukebox 
bijna altijd draait en waar je altijd een dansje kan doen….ook als het buiten nog 
licht is. En tja…wij kunnen dit bevestigen natuurlijk. 
 

Ik hoor de vraag al een klein beetje komen…….. 

gaat het hier nu over 
een kroegentocht of een 
wandeltocht? 
Wel, tussen de verschil-
lende, historische stop-plaatsen werden wij door het flamboyante Antwerpen 
geloodst onder de leiding van Freddy. 
Freddy nam ons o.a. mee naar het historisch centrum, de buurt van het centraal 
station, de theaterbuurt, de universiteitsbuurt, het schipperskwartier en het ei-
landje. Het was geen lentewandeling zoals we het gewoon zijn maar wel ééntje 
die mij lang zal bijblijven. Ik ben op plaatsten geweest in Antwerpen die mij 
totaal onbekend waren en waar ik nooit aan zou denken om net daar te gaan 
wandelen. 
Dank je wel Freddy voor de 22064 stappen op de stappenteller wat toch zo een 
kleine 14 km is…..dus wees maar zeker hé….het was een wandeltocht 
en ééntje om “u” tegen te zeggen   
 

 



Garageverkoop  17 juni  



 
Zaterdag 24 juni : De Busreis naar het Zuiden… 
 
We tellen af, het schoolreisgevoel, naast wie ga ik op de bus zitten, wat neem ik 
mee, wat doe ik aan, gaat het mooi weer zijn, staat m’n rugzakje al klaar, wat 
heb ik nu weer gekozen om te eten, …. 
24 juni om 7u30 VERTREKT de bus aan SPORTHAL DE DULPOP, we zijn 
dus allemaal iets VROEGER aanwezig.  
Ook al voorspellen ze 35 graden, toch nemen we WARME KLEDIJ mee voor in 
de grotten.  
Rond 19u verwachten we terug in Bazel te zijn. 
Er zijn nog steeds 2 plaatsen vrij. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 12 juni, graag 
een belletje naar Geert: 0478/300827 
Ik kijk er alvast naar uit! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noteer alvast in jullie agenda 
 
Ook komende zomer trekken we er elke donderdagavond weer op uit om samen 
te fietsen of wandelen en af te sluiten met een frisse pint. 
Blijf up to date van het al dan niet doorgaan bij slecht weer via de ‘KWB Bazel 
Whatapp groep’. 
Nog niet toegevoegd? Stuur dan een sms-je naar Sofie op 0477 73 65 20 
 

 

Ideeënbus 
  
Heb je zelf een voorstel voor een activiteit die je graag eens samen met KWB 
wenst te doen? Stuur het ons voor 10 juni 2023 via info@kwbbazel.be en we 
bekijken het op onze planning-vergadering. 
 



De FEELGOODSHOW met Thomas Smith 
 
 
Noteer alvast 21 oktober 2023 in je agenda…want dan organiseren we een Feel-
goodshow met Thomas Smith. 
Comedian Thomas Smith staat al 23 jaar op de planken en behoort tot de crème 
van de Belgische stand-up comedians.  
In 2000 was hij finalist bij Humo’s Comedy Cup en sindsdien maakte hij een 
zevental solocomedyshows en was hij te zin in tal van tv programma’s. 
In deze speciaal voor KWB gecreëerde show brengt hij verzamelwerk van top-
comedy, met hier en daar een standpunt en diepgang….kortom een show om je 
goed bij te voelen. 
 
Deze avondvullende comedyshow gaat door in de Sint-Petruskerk van Bazel. 
Starten doen we stipt om 2000u. 
Prijs: 15 euro (voorverkoop) en 18 euro aan de kassa (…als er nog plaatsen zijn 
natuurlijk). 
Kaarten kan je vanaf nu verkrijgen via je wijkmeester of via onze website kwb-
bazel.be. 
 
 



2 april: fijne dag voor de laatste kookfinale! 
 
De chef-koks van de KWB nodigden hun vrouwen uit voor een heerlijk diner. 
Ze waren al ’s morgensvroeg begonnen. Ze hadden hard gewerkt en hun “ mise-
en-place “ heel goed gedaan( met de hulp van enkele drankjes). 
 
Om 14u werden we ontvangen met een glaasje cava en terwijl wij rustig konden 
babbelen waren de mannen druk bezig in de keuken. Al vlug volgden er heerlij-
ke hapjes. 
Een gazpacho van meloen en komkommer, tomaat garnaal met avocado, kabel-
jouwkroket met tartaar en scampi met Thaïs geparfumeerde erwtenpuree. We 
hadden er heel onze buik mee kunnen vol eten, zo lekker was het. Ondertussen 
werd de cava heel gul bijgevuld. 
 
Daarna namen we samen plaats aan de mooi gedekte tafel. Jaja mannen kunnen 
dat ook!!! 
We kregen een Marokkaanse vissoep, met royaal wat chilivlokken. Maar we 
konden blussen met wijn! 

 
Vervolgens een kalkoenstoofpotje 
met dragon-mosterdsaus en puree, 
kunstig gespoten door bakker 
Marc. 
Nog appelstrudel met vanillesaus 
en roomijs als dessert en natuurlijk 
een koffie of thee met paaseitjes. 
 
Er werd nog nagepraat met de no-
dige Duvels en drankjes. Wanneer 
de vrouwen rond 20u naar huis gin-
gen konden de mannen de zaal op-
ruimen en nog een beetje nakaar-
ten. 
Dank je wel mannen, het was een 
fijne middag. We hebben allemaal 
genoten van het hele lekkere eten : 
een dikke 10 voor het eten en ook 
een 10 voor sfeer en gezelligheid. 
 
Zeker voor herhaling vatbaar!!! 



Familie Weekend Bohan 6/10-08/10/2023 
 
Vrijdag 06/10/2023- zondag 08/10/2023  
Locatie: J-club De Knapzak Rue de Mont les Champs 5550 Bohan 
Eigen vervoer heen en weer.  
 
In voorbereiding van ons familieweekend wat info over de prachtige streek waar 
we naar toe gaan:  
Bohan is een dorp in de Belgische provincie Namen en een deelgemeente van 
Vresse-sur-Semois. Het is gelegen op 196 km van Bazel (m.a.w. dik 2 uur rijden 
met de auto). Bohan ligt tegen de Franse grens aan een meander van de Semois, 
die via Bohan België uitstroomt. Het is de enige plaats in België waar sommige 
inwoners nog Champenois, de streektaal van de Champagne spreken, de rest van 
de provincie is Waalstalig, hoewel dat Waals zelf bijna verdwenen is. 
 
Bohan ligt tegen de grens met Frankrijk en telt maar 450 inwoners. Het dorpje 
ligt midden in het 177 hectare grote nationale park Bohan-Membre, waar de 
Semois doorheen stroomt. Hier leven o.a. reeën, everzwijnen en ook dassen. 
Vroeger joeg men op die mooie dieren. Dassenvet gold als een uitstekend in-
smeermiddel tegen reumatische pijnen en dassenhaar leverde scheerborstels.  
Snoeken, barbelen en andere riviervissen zwemmen hier in grote aantallen in de 
Semois. Maar laat je hengel maar thuis: je moet echt een visvergunning hebben. 
 
Panorama en uitzichtpunten:  
Bohan ligt in een soort dal. Het loont zeker de moeite om de klim naar boven te 
maken. Daar vind je een aantal panoramaplekken met aansprekende namen: La 
Croix, Le Jambon en Les Huit Semois.  
Vlakbij ligt het dorpje Membre. Dat oude centrum van de tabaksteelt is in de 
zomer herkenbaar aan de planten met hoge stengels en harde, licht behaarde bla-
deren. Uit de tabak van de Semois wordt vrij zware shag gemaakt en een nogal 
speciale soort sigaren. Rond Membre staan nog droogschuren voor tabak.  
 
Bohan zelf is een gezellig plaatsje aan de meanderende Semois met verschillen-
de gezellige cafés met terrassen en restaurants. Er zijn ook (nog) twee bakkers 
en twee slagers en een Proxi Delhaize.  
Wil je graag mee? Schrijf in via info@kwbbazel.be  
140 euro per persoon = 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 2x avondmaal, 1 x middag-
maal 



Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens 

Parklaan 121 
9150 Bazel 

 
 
 
 
 


